GEBED OM VERGIFFENIS VAN VOORBIDDERS
(Om anderen tot Jezus te brengen)

Onder de leiding van de Heilige Geest, na een tijd van lofprijzing en aanbidding, Bidden wij met
Jezus Onze Heer:

Voor hen die ons hebben gekwetst, voor hen die niet doen of niet hebben gedaan, Wat wij
menen dat zij hadden moeten doen, voor hen die niet doen wat God verlangt: “Vader, vergeef
hen, want zij weten niet wat zij doen.”Voor hen die in zonde leven:”Vader, reken hen deze zonde
niet aan.”En ik wil hen vergiffenis schenken en vfijmaken in de naam van Jezus.

Vader vergeef mij alles wat ik zei,dacht,voelde over anderen of anderen aandeed en wat hen
geketend hield, vooral door het herhalen van alles wat negatief is, Zelfs al was het waar. Schenk
mij de Geest en het Hart van Jezus Christus. Heer Jezus, help mij anderen te zien zoals U hen
ziet, Help mij over anderen te spreken Zoals U het doet. Heilige Geest, laat mij zien hoe ik voor
hen moet bidden. Amen.

Na het bidden van dit gebed, heffen wij de persoon of personen omhoog naar Jezus en plaatsen
hen in Zijn Heilig Hart. Daarna zingen wij om De Heer te loven waarbij wij de naam van Jezus
aanroepen en bidden wij in de Heilige Geest totdat de Heilige Geest in onze gedachten legt hoe
wij over hen moeten denken En voor hen moeten bidden of totdat de last, die wij voelen als wij
aan hen moeten denken, van onze harten is weggenomen en wij Gods vrede en liefde voor hen
ervaren. Wij eindigen met lofprijzing en dankzegging tot God voor alles wat hij heeft gedaan
tijdens onze tijd van voorbede.
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