
 
GEBED VOOR DE KERK 

(Ef.1,17-23;  3.14-21) 

 

ONZE VADER, die in de hemel zijt… 
 

VADER IN DE HEMEL, GOD VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, VADER DER 
HEERLIJKHEID wij bidden U geef ieder van ons in uw Kerk de Geest van wijsheid en 
openbaring om ons tot de volle kennis van U te brengen. Wij vragen U ons innerlijk oog te 
verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe U ons roept, hoe rijk de heerlijkheid is van 
ons erfdeel temidden van de heiligen en hoe overgroot uw macht is in ons die geloven. 
Het is dezelfde kracht die U getoond hebt in Christus Jezus, toen U Hem opwekte uit de doden 
en deed zitten aan uw rechterhand in de hemel, hoog boven elke heerschappij, macht, kracht of 
hoogheid, of boven elke naam die genoemd kan worden, niet alleen in deze tijd maar ook in de 
toekomst. Alles hebt U onder Zijn voeten gelegd en Hem VERHEVEN BOVEN ALLES 
aangesteld als Heerser over alles, als HOOFD VAN DE KERK, die zijn lichaam is, de volheid 
van Hem, die de hele schepping vervult. 

 

VADER, aan wie elke familie, zowel geestelijk als natuurlijk, zijn naam ontleent, wij bidden, 
onze kniëen voor U buigend: geef, vanuit uw onmetelijke heerlijkheid, dat ons diepste wezen 
door uw GEEST krachtig wordt gesterkt, zodat  CHRISTUS door het geloof in onze harten 
woont, en wij dan, geworteld en gegrondvest in liefde, in staat zullen zijn om met alle heiligen de 
breedte, lengte, hoogte en diepte te vatten en de liefde van Christus te kennen, die alle kennis te 
boven gaat. Mogen wij de volheid bereiken die de volheid van God Zelf is. 

 

AAN U, DIE DOOR DE KRACHT WELKE IN ONS WERKT BIJ MACHTE BENT 
ONEINDIG MEER TE VOLBRENGEN DAN AL WAT WIJ KUNNEN VRAGEN OF 
BEVROEDEN, AAN U ZIJ DE HEERLIJKHEID IN DE KERK EN IN JEZUS CHRISTUS 
TOT IN ALLE GESLACHTEN VAN EEUWIGHEID TOT EEUWIGHEID. AMEN. 
HALLELUJA!  

 

 


